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Dames en heren, 

 

We beleven een tijd waarin we ons veel vragen stellen over hoe het er in de wereld 

aan toegaat. We zijn bezorgd over de toekomst. Daarom zou ik het vandaag met u 

willen hebben over ons gemeenschappelijk goed.   

 

Het behoort ons allen toe. Dankzij dat gedeelde goed kunnen we waardig en veilig 

samenleven, in een gezonde en rechtvaardige wereld.  

 

Het nastreven ervan moet de drijvende kracht blijven van ons handelen, ook als dat 

moeilijke keuzes vereist. 

 

Vooral omdat het tegenwoordig steeds vaker naar de achtergrond wordt verdrongen, 

ja zelfs helemaal wordt verloochend, ten gunste van particuliere belangen.   

 

Op wereldvlak begint het behoud van ons gedeelde goed bij de bescherming van onze 

planeet. De recente klimaatconferentie in Belém heeft weliswaar niet alle 

verwachtingen ingelost. Maar de internationale gemeenschap blijft zich onverminderd 

voor het klimaat inzetten. De inspanningen van de voorbije tien jaar werpen hun eerste 

vruchten af. En er is een nieuwe belangrijke stap gezet: de tropische regenwouden 

worden nu erkend als een mondiaal gemeenschappelijk goed, onmisbaar in de strijd 

tegen de klimaatverandering en voor het behoud van de biodiversiteit. De 

internationale gemeenschap heeft zich ertoe verbonden concrete maatregelen te 

nemen om deze regenwouden te beschermen, met name in het Congobekken. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog is Europa opgebouwd op basis van een vredesproject 

dat ons welvaart heeft gebracht. Deze vrede, ons kostbaarste gemeenschappelijke 

goed, wordt vandaag bedreigd door een brutale heerszucht, zoals in Oekraïne. Ons 

land blijft het Oekraïense volk krachtig en vastberaden steunen. Ons standpunt in de 

kwestie van de Russische tegoeden doet daar helemaal niets aan af. Dit is de tijd 



 

 

waarin we binnen de Europese Unie allen solidair moeten zijn. We mogen ons niet uit 

elkaar laten spelen. Samen zijn onze democratieën veel sterker dan soms wordt 

gedacht. 

 

Bij ons heeft de federale regering moeilijke begrotingsonderhandelingen afgerond. De 

genomen maatregelen moeten bijdragen tot de sanering van de overheidsfinanciën, 

terwijl ons sociaal model en onze welvaart gevrijwaard worden. Vanzelfsprekend leidt 

zo’n complexe oefening, die de kern van ons gemeenschappelijk goed raakt, tot 

discussies en spanningen. Maar in deze materie is er geen wondermiddel of 

eenduidige oplossing.  

We zullen waakzaam moeten zijn bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen 

en de oorspronkelijke doelstellingen niet uit het oog verliezen, met name dat solidariteit 

ten goede komt aan wie ze het meest nodig hebben. 

 

De afgelopen weken heb ik in Brussel veel mensen ontmoet die zich elke dag inzetten 

voor ons gemeenschappelijk goed: buurtcomités, zorgpersoneel, politiemensen en het 

onderhoudspersoneel van de openbare ruimtes. Allemaal nemen ze hun taak ter harte, 

sommigen zelfs met heldenmoed. Maar ze zeggen me ook dat ze zich ontmoedigd en 

in de steek gelaten voelen tegenover de moeilijkheden waarmee ze kampen.  

 

Deze moeilijkheden zijn nog verergerd door de onredelijk lange duur van deze 

Brusselse regeringsvorming.  

 

Nu de uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd steeds prangender 

worden, doe ik een oproep aan de onderhandelaars om eindelijk overeenstemming te 

bereiken over een programma ten dienste van het gemeenschappelijk goed. 

 

Dames en heren, 

 

Tijdens de eindejaarsfeesten vieren we samen met onze dierbaren de banden die ons 

verbinden. Laten we er ons bewust van zijn dat, in moeilijke tijden, het zorg dragen 

voor ons gemeenschappelijk goed onze eenheid versterkt. 

 

Samen met mijn echtgenote, de koningin, en onze kinderen wens ik u prettige 

kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
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